
Eenzaam zonder jou - 71 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou. 
Niets kan mij binden bij mijn vrienden, 
Bij hen kan ik het niet meer vinden, 
Het liefste ben ik dicht bij jou. 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou. 
Ook als het dansorkest gaat spelen, 
Want dansen gaat mij gauw vervelen, 
Als ‘k jou niet in m’n armen hou. 
 
Ik ben zo eenzaam zonder jou. 
Jij weet dat ik op jou zou wachten, 
Maar leef ‘k ook nog in jouw gedachten? 
En ben je mij nog altijd trouw? 
 
Ik kan niet verder zonder jou. 
Mijn leven zou ik voor jou geven. 
In al mijn brieven staat geschreven: 
Ik ben zo eenzaam zonder jou. 
Ik ben zo eenzaam zonder jou! 
 


